
Een fonkel is volgens het woordenboek ‘levendig glanzen’. Je kunt fonkels bij iemand 
in de ogen zien als iemand met passie en liefde over iets praat. 
Wij willen dat al onze leerlingen fonkelen! Nu, maar ook in de toekomst. Natuurlijk 
willen wij ook dat de ju�en en meesters met fonkels in de ogen les geven! En ook 
de ouders wensen wij fonkels in de ogen toe, als ze zien dat hun kind zich als persoon 
ontwikkelt. 
Daarom past ‘de Fonkel’ zo goed bij onze school en is het een uitdaging voor ons 
allemaal om steeds weer te streven naar Fonkel-momentjes!
Wij vinden dat je dit in het logo heel mooi terug ziet komen.
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e Vandaag is tijdens de barbecue onze nieuwe schoolnaam bekend gemaakt! 
Vanaf volgend schooljaar heten we ‘obs de Fonkel’.

De nieuwe naam
Dit voorjaar hebben de kinderen, ouders en 
het team allemaal nagedacht over onze nieuwe 
naam. We deden dit door verhalen te verzamelen 
over onze school. Daaruit is uiteindelijk deze 
naam gekomen. Heel veel mensen hadden 
tijdens het vertellen van de verhalen ‘fonkels’ 
in de ogen: iedereen sprak met veel warmte en 
betrokkenheid over onze school. Zo zijn we 
uiteindelijk bij deze naam gekomen.

vrijdag 7 juli 2017

Het nieuwe schooljaar
Tijdens de eerste schooldag op 28 augustus a.s. 
zullen we de nieuwe naam in gebruik gaan 
nemen. Dan zullen we de krant vragen om 
een stukje over ons te schrijven. Ook zal ons 
facebookaccount van school worden aangepast 
en zal er een nieuwe website in gebruik worden 
genomen.

Die dag wordt een fonkelend spektakel!


